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“Geloof werkt door de liefde”  

n.a.v. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24 

Hervormde Gemeente te Noorden 

28 januari 2024 

 

Eigentijdse weergave: 

Wij geloven dat het geloof in ons hart wordt gewerkt door het horen van het Woord als een werk van de 
Heilige Geest. Door het geloof worden we wedergeboren tot nieuwe mensen. We ontvangen in Christus een 
nieuw leven en worden bevrijd van de slavernij van de zonde. Er is dus geen sprake van dat het geloof in 
Christus ons onverschillig zou maken voor een heilig leven. Integendeel, zonder geloof zullen we nooit echt 
iets uit liefde tot God doen, maar alleen maar uit liefde voor onszelf, of uit angst om door God veroordeeld 
te worden.  
Het is dan ook onmogelijk dat het geloof in ons niets zou uitwerken. Het geloof is altijd een geloof dat door 
de liefde werkt. Door het geloof verlangen we ernaar de werken te doen die God in Zijn Woord ons geboden 
heeft. Omdat deze werken voortkomen uit de goede bron, namelijk het geloof, zijn ze goed. Ze zijn God 
welgevallig, omdat ze door Zijn genade worden geheiligd.  
Toch dragen ze niets bij aan onze rechtvaardiging, want wij worden alleen door het geloof in Christus 
gerechtvaardigd, nog voordat wij goede werken doen. Anders zouden onze werken niet eens goed kunnen 
zijn, net zo min als de vrucht van een boom goed kan zijn, als de boom niet goed is. Wij doen dus graag 
goede werken, maar niet om er iets mee te verdienen. God is ons daarom niets schuldig; het is omgekeerd: 
wij zijn Hem alle dank en eer schuldig. Toch ontkennen wij niet dat God onze goede werken beloont. Maar 
dan kroont Hij Zijn eigen gaven, door Zijn genade.  
Zo doen wij goede werken, welke we aan God verschuldigd zijn, omdat Hij het is Die in ons werkt, beide het 
willen en het werken naar Zijn welbehagen. Daarbij denken we ook aan de tekstwoorden: Zo moet ook u, 
wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte dienaren, want wij hebben slechts 
gedaan wat wij moesten doen. 
Verder belijden wij: al doen wij goede werken, wij bouwen ons heil er niet op. Want al zouden we God één 
goed werk kunnen laten zien, dat niet is aangetast door de zonde, dan is één zondige gedachte alweer 
genoeg om ons voor God verwerpelijk te maken. Wat is het gevolg? We zouden ten prooi vallen aan twijfel. 
Onze arme gewetens zouden altijd heen en weer geslingerd worden, als zij niet konden steunen op de 
verdiensten van het lijden en sterven van onze Zaligmaker.  

 

 

 

- Door een relatie gebeurt er altijd wat met je als persoon, daarom belangrijk met wie je 

omgaat, daar gaat het vanavond over, op een nog diepere manier: de relatie met God 

 

1. Het nieuwe leven 

- De Bijbel noemt die overgang de wedergeboorte 

o Dogmatisch kun je deze op twee manieren duiden: het begin van het geloofsleven of 

het proces van de vernieuwing in je leven.  

o Het laat ons zien dat wij niet zomaar het oude leven achter laten en het nieuwe 

bewandelen; een voortdurende strijd en spanning. 

- Heilige Geest is daar mee bezig in ons en gebruikt daarvoor de verkondiging van het Woord 

o Je leert de HEERE God meer en meer kennen en gaat je leven daarop afstemmen.  

- 1 Petrus 1 

o Juist omdat je door het geloof aan Hem verbonden bent ga je daar naar leven 

o De geloofsopdracht: Wees heilig, want Ik ben heilig  
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▪ “O Zoon maak mij Uw beeld gelijk” in dezelfde afzondering, in dezelfde 

reinheid, in dezelfde toewijding.  

o Vers 14: je blijft niet hangen in vroegere begeertes 

▪ Oude leven leg je af, Nieuwe leven pak je op in de keuze die je maakt 

o Een oproep vandaag aan ons hart in de verschillende teksten. 

o Dit noem je een vroom leven, dat is een moedig leven, tegen de stroom in van de 

groepsdruk en maatschappelijke druk.  

▪ Dr Verboom: Indruk dat we dit kwijt zijn geraakt; hoe komt dat? 

o Apostel schrijft: Jaagt de vrede na met allen en de heiliging, zonder dewelke 

niemand de Heere kan zien (Hebr 12:14). 

 

2. De bron van het leven 

- Maar hoe kan ik dat ooit volhouden? Hoe moet ik dat ooit doen?  

o Het geloof werkt door de liefde (Gal 5), dat is de bron! 

- Uit liefde tot elkaar dien je elkaar, hoeveel te meer in het geloof met God? 

o Liefdesrelatie is een fontein vanuit God voor het leven door de Geest 

▪ Zodat we gericht worden op God, achter Jezus aangaan en op Hem lijken. 

o De Heere Jezus spreekt over een goede boom brengt dus goede vruchten voort; juist 

als we ingeënt zijn /verbonden zij met Hem. 

 

3. Beloning van het leven 

- Hoe zit dat nu met die beloning? 

o De Bres: Het is niet tot mijn rechtvaardiging.  

o Vreemd genoeg denken wij zo wel God tevreden te kunnen stellen, ook na 

ontvangen genade. Echter dat is geen geloof, dat is het volgen van een wet.  

- Toch erkennen wij de beloning (eind 3e alinea) 

o Beloning, of wel mooier bekroning van Gods eigen werk; het is genadeloon 

 

4. Rust van dit leven 

- Nu we dat belijden, wat betekent dat voor vandaag?  

o Ik moet deze week dit en dat… Nee gelukkig niet! God spreekt beloftevol: U zult…  

- Echter de praktijk valt zo tegen… 

o Daar hangt onze zekerheid dus niet van af, wat ellendig zou dit zijn.  

- Tegelijk wat een strijd is het, en maar vooral is het leven met Hem: Zien op Jezus 

o Steunend en leunend op Zijn verdienste 

o Dan valt mijn geloofsgroei in het niet /  Dat valt mijn getob in het niet.  

o Dan kom ik tot rust bij Hem en Zijn volbrachte werk. 


